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Eric Stecher (1962) en Arlette Bout (1967) richtten
samen het Nederlands Instituut voor Servant Lea-
dership (NIVSL) op. Hun missie: mensen inspireren,
opdat zij weer anderen inspireren. Een kennisma-
king met twee bevlogen trainers, die graag verder
kijken dan wat het oog kan zien.

Eric Stecher en Arlette Bout doen samen boodschappen.
Hij wurmt zich met moeite langs een winkelwagen die het
gangpad blokkeert. De dame die de kar duwt, is te zeer
verdiept in haar lijstje om Eric op te merken. Ze rijdt hem
nog verder klem. Arlette ziet het gebeuren. “Linksboven”,
knipoogt ze. “Inderdaad”, knikt Eric. Dat krijg je wanneer
je behalve huwelijkspartners ook zakenpartners bent: soms
kom je zelfs tijdens een rondje supermarkt opeens een be-
grip uit de trainingspraktijk tegen. Want met ‘linksboven’
doelt Arlette niet op de hagelslag hoog in de schappen. Het
1s hun codewoord voor ‘onbewust levende mensen’. Soms is
het pijnlijk, de confrontatie met mensen die totaal geen oog
hebben voor hun omgeving en de rol die zij hierin spelen.
Niet dat Arlette en Eric zelf zo perfect zijn — verre van, zeg-
gen ze zelf. Maar zij zijn zich voortdurend bewust van hun
tekortkomingen en werken aan verbetering. Ondertussen
jeuken hun handen om zo veel mogelijk anderen mee te
krijgen naar hun ideale wereld ‘rechtsboven’.

Tijd om deze begrippen even uit te leggen. De termen links-
en rechtsboven zijn gebaseerd op de U-theorie van Otto
Scharmer en staan centraal in de filosofie van het NIVSL,
het trainingsinstituut waarmee Eric en Arlette dienend
leiderschap de wereld in willen brengen. Eric: “leder mens
begint zijn leven vanuit de bodem van de U. Vervolgens
klim je op langs de linkerpoot, waar de ratio heerst. Alle
verworvenheden die je daar opdoet, zijn in feite niet van je-
zelf. Het is buitenkant en de nadruk ligt op doen. Het gros
van de leiders bevindt zich linksboven in het U-model. Ge-
stuurd door hun ratio, vervullen zij hun leiderschap vanuit
macht. Hun positie draait om status, geld en bevrediging
van het ego. Wil je verder komen in je persoonlijke ontwik-
keling en als leider, dan zul je terug moeten naar de bodem
van de U. Dit is de weg die onze trainees in de opleiding tot
Servant Leadership Practitioner gaan. Aan de hand van de
tien competenties voor dienend leiderschap ontdekken ze
hun kern en wat hun missie is in dit leven. In de training
Spiritualiteit in Business komen ze vervolgens tot een we-
zenlijke verandering van zichzelf. Ze kruipen als het ware
door het oog van de naald. Vergelijk het met de stadspoort
van het oude Jeruzalem: die had de breedt van een kameel,
daar kon je alleen doorheen als je bereid was om je bepak-
king af te gooien. Dat is wat onze trainees te leren hebben:
jij bent niet je bepakking, dus gooi af dat ego!"

Maar je kunt een leerling niets onderwijzen dat je niet zelf
snapt, zo blijkt ook hier weer. "Ik heb op topsportniveau
geschaatst en destijds was mijn ego groter dan die hele ijs-
baan bij elkaar. Het heeft me jaren gekost om daar vanaf
te komen. Eenmaal zover, kom je terecht in de rechterpoot
van de U. Hier draait het niet meer zozeer om hebben en
doen, maar om delen en zijn. Je stelt jezelf in dienst van
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een hoger doel, je geeft gehoor aan het diepste verlangen
dat in ieder mens leeft: vanuit jouw specifieke missie de
mensheid dienen. Niet langer ik-gericht, maar samen. Dan
kun je nog steeds leiding geven, maar gebeurt het vanuit
je hart.

Ik geloof dat dit is waar we behoefte aan hebben vandaag
de dag, om de financiéle crisis te bezweren en nooit meer in
die valkuil te trappen: dat de topleiders in de politiek, van
grote organisaties, van banken en noem maar op, besef-
fen dat er meer is tussen hemel en aarde dan waar zij op
dit moment in willen geloven. Het perspectief van waaruit
zi) momenteel handelen — ik moet mijn organisatie gezond
houden, of: we moeten een land als Griekenland overeind
houden — is naar mijn idee nog te bekrompen.”

Arlette: “Dienend leiderschap is niet alleen cognitief. Juist
niet. Erover praten met elkaar is niet genoeg; je moet het
véelen. Voor ons is spiritualiteit een onmisbaar element.
Wij zetten technieken in als meditatie, organisatieopstel-
lingen en spiegelen en soms gaan we een stukje dieper. De
mensen die bij ons de Servant Leadership Practitioner vol-
gen, ervaren dit deel juist als meerwaarde.”

Erkend worden als mens

Eric: “Wij willen een leiderschapsstijl neerzetten die erop
gericht is mensen te inspireren om met elkaar te creéren.
Leidinggevenden die hun medewerkers dusdanig prikke-
len dat ze zelf in actie komen, omdat ze heel graag willen
meewerken aan dat gezamenlijke doel. Dat vereist luiste-
ren. Waar heeft een medewerker behoefte aan? Wat bete-
kent het bedrijf voor hem? Iedereen wil gehoord worden, in
zijn wezen erkend worden en ertoe doen. Dat is de essentie
van de mens. Maar voordat je een ander daarmee kunt die-
nen als leider, heb je er eerst zelf doorheen te gaan. Jezelf
te ontdoen van oude overtuigingen die je in de loop van je

'Wat deze samenleving nodig
heeft is inspiratie. Mensen
raken in hun hart, zodat ze
weer aan de slag willen' ”°

leven van anderen hebt overgenomen. Nagaan wat jouw
waarden en behoeften zijn. Van daaruit kun je kijken hoe
je dat samen met anderen in jouw organisatie kunt rea-
liseren. Dat is inspiratie en dat is wat deze samenleving
nodig heeft. Geen cijfers en kostenbesparing, maar inspi-
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'Dienend wordt wel eens opgevat als: je medewerkers
bedienen. Maar zo werkt het niet. Het gaat om faciliteren'

ratie! Mensen raken in hun hart, zodat ze graag weer aan
de slag willen, graag dat extra stapje willen doen. Daarin
moeten de leiders hun voorgaan. Bezuinigen? Laat je men-
sen meedenken waarop bespaard kan worden, in plaats
van meteen op hun salaris te korten. En is het echt nodig,
lever dan zelf als eerste in.”

Arlette: “Als je wilt dat mensen veranderen, moet je ze in
hun hart raken, niet in hun hoofd. Je kunt je medewerkers
wel onder druk of met straf laten doen wat je wilt, maar
zodra ze de kans krijgen, pakken ze je terug.”

Eric: “Alleen in het hart is verandering duurzaam.”
Arlette: “Een medewerker is geen onmondig kind dat je
vasthoudt, maar een volwassen mens met een eigen ver-
antwoordelijkheid. Daar moet je ze wel weer bewust van
maken, want mensen zijn het niet meer gewend in orga-
nisaties waarin alles voor hen werd beslist en besloten, ze
zijn als het ware gemakzuchtig en afhankelijk ‘gemaakt’.
Als leider moet je je mensen begeleiden naar zelfstandig-
heid.”

Eric: “Soft is dienend leiderschap dus hoegenaamd niet. No
way.”

Arlette: “Dienend wordt wel eens opgevat als: je medewer-
kers bedienen. Maar zo werkt het niet. Het gaat om fa-
ciliteren. Je mensen laten vertellen wat ze nodig hebben
om hun werk goed te kunnen doen en ze daarin voorzien.
Werkt dat niet, voegen ze niets toe aan de organisatie, dan
is het tijd dat ze een volgende stap zetten. Dan houdt de
samenwerking op. Daar is niets softs aan, het is juist heel
direct.

Servant Leadership is niet voor watjes. Je moet stevig in
je schoenen staan en je kwetsbaar durven opstellen. Een
deelnemer aan onze training drukte dat heel mooi uit, hij
zei: ‘Tk wil vooruit met mijn bedrijf, maar ik kan niet nog
meer uren maken. Dus ik moet het anders gaan doen, voor-
dat ik iets aan mijn mensen vraag.’ Dan denk ik: Zo, dat is
leiderschap! Zelf zeggen dat je anders leiding wilt geven.
Verdieping, verrijking zoeken om een inspirerende leider
te kunnen zijn. Heerlijk vind ik, om zo iemand verder te
helpen.”

Voor mensen die niets zien in spiritualiteit, haalt Eric
graag een college aan van professor Robbert Dijkgraaf.
Eric: “Volgens Dijkgraaf is alles wat wij kunnen zien in
termen van sterrenstelsels en zonnen en dergelijke slechts
4% van wat er werkelijk is. Daartussen bevindt zich een
onzichtbare leegte: de overige 96%, die ogenschijnlijk niets
voorstelt. Maar de ‘donkere materie’ in die leegte blijkt wel
de stuwende en bindende kracht achter het universum te
zijn. Moet je nagaan! Hiermee maakt de wetenschap in-
zichtelijk dat wat we met onze ratio niet weten en niet
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zien, er toch is.”

Arlette: “Deelnemers aan onze trainingen merken dat het
écht is wat wij doen. Wij helpen hen zichzelf terug te vin-
den en weer op hun gevoel te vertrouwen. Wie dat eenmaal
ervaart, kan en wil er niet meer omheen. Intuitie wordt
dan weer bewust gebruikt, ook in zakelijke beslissingen.”

Luisteren is een kunst

Eric: “Servant Leadership draait om persoonlijke ontwik-
keling. De tien competenties zijn daarbij een leidraad om
jezelf scherp te houden. Neem alleen al de eerste: luiste-
ren. Voor mij de belangrijkste, want door mijn daadkracht
schiet ik soms door naar ongeduld. Dan voel ik bij iemand
dat de verandering eraan zit te komen en kan ik bijna niet
wachten totdat diegene het zelf ziet. [k moet mezelf vaak
nagaan: heb ik alleen verteld wat ik wilde vertellen of heb
ik echt geluisterd naar de persoon en verder gekeken?
Luisteren voedt ook alle andere competenties. Hoe kun je
bouwen aan een gemeenschap als je niet eerst luistert naar
je eigen behoeften en vervolgens naar die van een ander?
Hoe kun je vooruitzien als je niet luistert naar wat er ver-
borgen ligt in jezelf en in de ander?”

Arlette: “Mij spreekt de competentie Rentmeesterschap
bijzonder aan: je ervan bewust zijn dat je bezig bent met
het creéren van je nalatenschap. Ik ben er zeer van door-
drongen dat alles wat ik doe een consequentie heeft voor de
wereld om mij heen. Zou ik bijvoorbeeld maar wat aanrom-
melen in een training, dan kan dat iets teweegbrengen bij
mensen wat verkeerd uitpakt. Daarom moet ik mij bewust
zijn van het effect van mijn gedrag. Ook dat is een compe-
tentie: bewustzijn. Als ik straks terug kijk op mijn leven,
wil ik weten dat ik ertoe gedaan heb. Dat het uitmaakte

'Wij helpen leiders weer op
hun gevoel te vertrouwen.
Wie dat eenmaal ervaart, kan
en wil er niet meer omheen'
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Het leven ontvouwt zich,
kansen in overvioed zien en benutten

open kunnen staan voor wat er is en wat er tot
je komt.

Een sterk middel om mensen het pad te laten
ervaren, is de vision quest (letterlijk een zoek-
tocht naar een visioen). Een natuurwandeling
van drie uur. Je gaat dan in je eentje op pad met
een essentiéle levensvraag en onderweg krijg je
inzichten vanuit de natuur. Ik herinner me een
deelnemer die gewend was te focussen op zijn
doel en alles vanuit zijn ratio benaderde. Tot zijn

dat 1k er was. Niet voor mijn ego, maar voor anderen. Dat
anderen baat hebben gehad van het feit dat ik voorbij ben
gekomen. Dat is inzet voor de groei van mensen, nog een
competentie van dienend leiderschap. Ik wil alles wat ik
weet, ken, ervaar en voel, inzetten zodat anderen verder
kunnen groeien naar hin bestemming.”

Het gaat om de reis

Een indrukwekkende levensles die hij elke leider wil bij-
brengen, leerde Eric al op zijn negentiende, toen hij Neder-
lands kampioen schaatsen werd. Eric: “Jarenlang had ik
daar naartoe gewerkt en eindelijk stond ik op het erescha-
vot op nummer 1, met medailles en een bloemenkrans om
mijn nek. De gedachte die toen door me heen flitste, was:
‘En morgen moet ik gewoon weer trainen. Er verandert
niets..." Ik moest heel blij zijn, maar het was een desillusie.
Op dat moment besefte ik dat het doel op zich niet zo inte-
ressant is. De weg ernaartoe, daar moet je van genieten. Al
die dagen dat ik trainde voor de wedstrijd, daarin zaten de
prachtige momenten. Dat besef was hard. Vervolgens was
het heel moeilijk om de weg naar het doel los te laten. Het
was mijn houvast, ik had er bijna mijn hele bestaan aan
opgehangen.

In organisaties speelt precies hetzelfde: het doel moet
niet heilig zijn, de weg ernaartoe wél. Corporaties die de
waardevermeerdering van hun aandelen als doel hebben,
staren zich blind op het realiseren van een hogere markt-
waarde en gaan totaal voorbij aan het feit dat de mensen
in hun organisatie dat moeten waarmaken. Ze focussen op
hun einddoel en hebben geen oog voor het pad dat ze heb-
ben te bewandelen om daar te komen. Laat staan dat ze
ervan genieten. We zien om ons heen waar dat toe leidt.
Het is niet reéel om te denken dat je in een rechte lijn van
A naar B kunt. Zo zit het leven niet in elkaar. We hebben
niets aan leiders die van het ene target naar het andere
jagen. Die gebogen zitten over hun cijfers zonder te zien
waar ze zijn, zonder in verbinding te staan met wat er om
hen heen gebeurt. Als leider moet je rechtop kunnen staan,

eigen verbazing genoot deze man enorm van het
wandelen zonder routekaart en zonder direct doel. Lopen
en niet weten wat er ginds voorbij de bocht komt, bleek
verrassend interessant en bevrijdend. Dan zie je in dat je
de weg naar je doel toe niet altijd zo strak hoeft te plannen.
Je hoeft niet krampachtig vast te houden aan wat je hebt
om vooruit te komen.”

Arlette: “De antwoorden die je tijdens zo'n natuurwande-
ling krijgt, komen vanuit je ziel. Dat maakt veel meer in-
druk dan wat je met je verstand kunt bedenken. Die erva-
ring gunnen wij iedereen, daarom is de vision quest ook
onderdeel van ons trainingsprogramma.”

Terwijl zij genieten van de weg die zij gaan met hun
NIVSL, hebben Eric en Arlette natuurlijk wel degelijk ook
een doel voor ogen. Arlette: “Zoveel mogelijk mensen kun-
nen inspireren! Door uiteindelijk onze eigen trainers op te
leiden, kunnen we nog veel meer mensen hiermee raken.
We willen een beweging in het bewustzijn op gang bren-
gen, op de langere termijn ook in het buitenland. En we
willen spiritualiteit veel meer onder de aandacht brengen.
Want daarmee til je leiderschap naar een hoger plan.”
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